DE OMVORMING VAN HET KWAAD

Herkennen — Confronteren — Verlossen

Michaelconferentie 3 en 4 oktober 2025
Adres: Michaelkerk, Dorpstraat 122 Veldhoven

Het kwaad is (bijna) zo oud als de wereld. Toch lijkt het erop, alsof het in onze wereld hand
over hand toeneemt. Moeten we bij de culminatie van het boze lijdzaam toekijken, of
kunnen we er iets tegenoverstellen?

In drie lezingen door Bastiaan Baan en gespreksgroepen
zoeken we naar antwoorden op deze vraag.

Vrijdag 3 oktober
19.30 Het kwaad herkennen: kun je dat leren?
21.00 uur cultische afsluiting.

Zaterdag 4 oktober

9.30 Mensenwijdingsdienst

10.30 Koffie en thee.

10.45 Lezing: Confrontatie met het kwaad

11.45 Gespreksgroepen: Hoe kan ik mij wapenen in de strijd? Hoe word ik
geholpen in de strijd?

12.45 Lunch. Zelf brood meebrengen, voor soep wordt gezorgd.

13.30 Lezing: Verlossing van het kwaad?

14.45 cultische afsluiting

Bastiaan Baan (Haarlem, 1949)

Na zijn lerarenopleiding werkte Baan enkele jaren als leraar in Los Angeles,
op Gandhi-scholen in India en als Vrijschoolleraar in Nederland. Hij werd in
1981 tot priester gewijd in De Christengemeenschap. Hij was 10 jaar
seminarieleider van de priesteropleiding van De Christengemeenschap in
Noord-Amerika. Op dit moment is hij gemeente geestelijke in Zeist. Tevens
is hij auteur van talrijke boeken.

Graag aanmelden voor 26 september: michael.conferentie.eindhoven@gmail.com

Kosten: een vrijwillige bijdrage

Blijven logeren? Dat kun je bij de aanmelding aangeven. We proberen daarbij te helpen.
Voor meer info kun je terecht bij Marie-Hélene van Tol: mhtolh@online.nl




