
Over de Jeugdwijding in het schooljaar 2025/2026 

  

In de Paastijd (2026) is er weer gelegenheid voor kinderen om de jeugdwijding te ontvangen.  

Die is bedoeld voor kinderen in hun 14de levensjaar, of als zij net 14 zijn geworden. Iedereen is 

welkom. Voor vragen kun je contact opnemen met Marie-Hélène.  

  

Tijdens de godsdienstles op zondagochtend, heeft Marie-Hélène de gelegenheid om met aanstaande 

jeugdwijdelingen een half uurtje te wandelen vanaf de Michaelkerk. Het gesprek gaat over wat de 

jeugdwijdeling(en) bezig houdt en over het evangelie van die dag.  

 

De kernvraag is natuurlijk:  

Waarom zou je dit de kinderen gunnen?  

Waarom bestaat de Jeugdwijding als sacrament überhaupt? 

 

Het kortste antwoord: Het werkt….. 

Een iets langer antwoord: In de kinderdienst wordt het kind in het groeiende etherlichaam gevoed. 

Levenskracht ontvangen zij. De ervaring van de kinderdienst spreekt het kind in het midden aan. 

Daar waar zij in hun ledematen schieten of teveel in het hoofd zijn, wordt de ademstroom, het 

ritmische midden helend gesterkt bij de kinderdienst. (Dit is de waarneming van een arts).  

Bij de geboorte van het astraallichaam rond het veertiende jaar geeft het sacrament van de 

Jeugdwijding een kern, een bodem in de ziel. De kinderen maken mee hoe de kindertijd wordt 

afgesloten, een nieuwe ontwikkeling begint. Door de werking van het sacrament, de eerste 

communie die zij daarbij ontvangen, ontvangen zij een levende bron in zichzelf.  

De ontmoeting met de opstandingskracht van Christus wordt op de overgang van het etherlichaam 

en het astraallichaam meegegeven. Dat is een lotsgeschenk dat sterkt.  

 

Een sacrament werpt zijn licht vooruit. Bij de voorbereiding op de jeugdwijding heb ik meerdere 

keren meegemaakt hoe een kind opnieuw als geboren werd. Op die weg er naartoe jonger werd, 

open, weer meer kind.  Om vervolgens opnieuw geboren te worden in de eigen ziel, het eigen lot.  

 

Het religieuze leven zoals we dat in de christengemeenschap verzorgen werkt zo, dat je sterker 

wordt om je lot te dragen. Christus, als de heer van het lot werkt in de sacramenten.  

 

Zoiets…. 

Daar is natuurlijk nog veel meer over te zeggen.   

 

Met een hartelijke groet, Marie-Hélène  

 


