
  

Beweging tot religieuze vernieuwing 

Gemeentebericht Eindhoven  1 februari – 15 april 2025 
 



 Van Kerstmis naar  Pasen  

In  het jaarver loop maken wij  de weg van de geboorte van het 

Jezuskind tot de Opstanding van Christus in  enkele weken door.  

Dit  jaar,  met een late Pasen (20 april) ,  hebben we wat meer t i jd  

voor  die overgang.  Af en toe kr i jg ik daar  vragen over.  Waarom 

gaat dat zo snel? We hebben voor  ons gevoel  nét Kerst gevierd, 

en nu gaat het al  naar  het sterven  toe… Hoe kun je  dit  proces een 

plek geven naar  het feest van de opstanding toe?  

In  de evangel iedelen vanaf begin januari ,  z ien we hoe Jezus 

opgroeit.  Dan, vanaf de doop, begint Hi j  vanuit de Christuskracht 

te werken.  Het is  nu al  het jaar  30.  En dan, in  de weken voor  

Pasen is  het al  het jaar  33 en gaat Hi j  de weg naar  de kruisdood.  

En naar  de Opstanding! Deze weg van 33 jaar  gaan wij  e lke jaar  in  

de weken van Kerst naar  Pasen.  

Misschien kan een antwoord op de vraag ‘Hoe kan ik de weg van 

Kerst naar  Pasen in  mijn leven een plek geven ’,  deze z i jn:  

Ki jk eens naar  je  eigen biografie.  Wat gebeurde er  33 jaar  

geleden? Wat is  er  in  die t i jd  ger i jpt en kan misschien dit  jaar  

een opstanding ervaren? Het was het jaar  1992.  Wat gebeurde er  

in  de wereld? Wie z i jn  er  geboren of juist  overleden? Welke 

impulsen zi jn  er  opgekomen (‘geboren’),  d ie  nu misschien een 

omvorming en Opstanding kunnen doormaken? Hoe kun je  daar  

zelf  aan bi jdragen?  

Lees je  daarbi j  de evangel iedelen die we elke week lezen, dan 

kun je  je  eigen levensweg naast de weg van Jezus Christus 

beleven.  Zo kan in  de 10 weken tussen Epifanie en Pasen deze 

weg meebeleefd worden en voegen wij  onze eigen inzet in  de 

weg naar  de Opstanding in.  

 

Een goede weg naar Pasen wenst u  

Marie-Hélène van Tol  
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De Christengemeenschap heeft tot doel  

de voortgaande ontwikkeling van het christendom te dienen. 

 

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN van 7 - 14 jaar 

Zondagsdienst voor de kinderen en godsdienstles 

Twee keer per maand wordt om 9.15 uur een verhaal aan de kinderen verteld. Om 

9.50 uur oefenen zij het lied dat zij in de Kinderdienst gaan zingen, zodat om 9.55 uur 

de kinderdienst kan beginnen. Ouders en andere volwassenen bestuderen van 9.15 tot 

9.45 uur het evangeliedeel dat de kinderen zullen horen. Aanmelden is niet nodig. 

Als je wilt kun je in de appgroep worden opgenomen, je blijft dan op de hoogte van 

eventuele veranderingen.  

Informatie Marie-Hélène van Tol. 

Tussentijd: 9 februari Mattheus 20, 1-16  

 23 februari Lukas 18, 18-34   

 9 maart Mattheus 4, 1-11  

Lijdenstijd: 23 maart Mattheus 17, 1-13   

 6 april*  Johannes 6, 1-15 

Paastijd: 20 april* (Pasen) Markus 16, 1-8 

   

* NB: Zondag 6 april komt boerin Elsa om met de kinderen te zaaien. Neem je zelf een 

potje met wat aarde mee? 

* NB: 20 april, Paaszondag, is de Kinderdienst ná de Mensenwijdingsdienst en begint 

om 12.10 uur. Vanaf 12.00 uur binnenkomen en inzingen. 

Na de Kinderdienst, tot ongeveer 13.00 uur: Een toneelspelletje met de kinderen en 

kleurrijke verrassingen. Voor ieder die wil, in de gemeente-zaal.   

 

Liederen Kinderdienst 

Februari: Wees Gij een leid-ster boven mij 

Lijdenstijd:  Zaai nu Uw zaad 

Paastijd: Open breekt de aarde  

 

Jeugdwijding 2026 

Kinderen die tussen nu en Pasen 2026 14 jaar worden kunnen voorbereid worden op 

de Jeugdwijding.  

Aan de Jeugdwijding gaat een ruime voorbereiding vooraf in een groep met andere 

jeugdwijdelingen. In het sacrament horen zij dat hun kinderjaren voorbij zijn en dat hun 

jeugd begint. Hiermee is veel gezegd. In confrontatie met zijn omgeving gaat de jongere 

op zoek naar zichzelf: wie ben ik eigenlijk, wat wil ik, hoe sta ik in de wereld? 
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De jeugd is open, ontvankelijk en levenslustig. Het is een roerige tijd, de jeugd verlangt 

naar vrijheid en wil de wereld ontdekken. In die zin hoeft aan de jeugd geen einde te 

komen. Jeugdig blijven is een opgave. Het sacrament van brood en wijn, dat in de 

Jeugdwijding voor het eerst ontvangen wordt, legt de kiem voor een blijvende 

jeugdigheid in het leven. Het is immers het sacrament waarin de opstandingskrachten 

werken!   

De Jeugdwijding staat geheel los van het lid zijn of worden van de kerk. De wijdeling 

spreekt geen belijdenis of belofte uit. Het lid worden is en blijft een vrij besluit van de 

volwassene. Maar vanaf de Jeugdwijding kan de jongere deelnemen aan de 

Mensenwijdingsdienst en de communie. Dit geldt overigens voor alle veertienjarigen en 

ouder. 

Het sacrament van de Jeugdwijding vindt plaats in de Paastijd, in de veertig dagen 

tussen Pasen en Hemelvaart.  

Informatie bij Marie-Hélène van Tol, mhtolh@online.nl, tel. 06-4073 0466. 

 

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST 

Februari: O: Zie ons aan 

 C: Heer, in Uw woorden  

Lijdenstijd: O: O Heer, Gij zijt bereid 

 C: De Vrede Gods 

Paastijd (eerste drie weken): 

 O: Verrezen is de Heer 

 C: Heer in Uw woorden 

 

 

BERICHT VAN HET CONVENT 

Priesterwijdingen 2025 in Stuttgart  
Op 14, 15 en 16 maart zullen in de gemeente Stuttgart-mitte weer Priesterwijdingen zijn. 

Deze beginnen om 10.00 uur en zijn toegankelijk voor gasten. Deelname aan een 

Priesterwijding kan je eigen verhouding tot de Mensenwijdingsdienst verdiepen. Dit 

sacrament is namelijk ingebed in de Mensenwijdingsdienst.  
Ben je van plan daar naar toe te gaan, dan is het verstandig om uiterlijk 9 uur voor de 

deur te staan. De wijding op vrijdag zal in het Engels zijn, op zaterdag en zondag in het 

Duits. 
Op vrijdag en zaterdagavond zijn er inleidende voordrachten.  
De kandidaten zijn: Roland Lackner, Bettina Wunder, Matti Bormann-Melchinger, Pavel 

Lomicka, Bridgette Siepker.   
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BERICHT VAN HET BESTUUR 

Besluiten Bestuursvergadering 10 januari 2025 

Besluit Bestuur: Er komen voorzetramen voor alle ramen in de cultusruimte. 

Besluit bestuur: Er komt een vertrouwenspersoon voor de gemeente. Naar een persoon 

wordt gezocht. 

 
De kunst in de kerk 
Meer dan 12 jaar heeft Joost Hoedjes gezorgd voor passende kunstwerken in onze 

gemeentezaal. Hij zoekt daartoe contact met kunstenaars, vraagt of zij iets passends 

hebben. Als dit contact aansluit, gaat het er om de kunstwerken in de gemeente te 

krijgen en goed op te hangen. Deze taak vroeg hem best veel inzet, en Joost heeft 

behoefte om het over te dragen. Tot Pinksteren heeft hij nog gezorgd voor kunst, voor 

daarna zoekt hij naar een opvolger. Veel dank voor je inzet Joost!  
 

 

 

ACTIVITEITEN 

Vrijdag 21 februari, gast-celebrant Jeroen Benschop uit Groningen 

Michaëlkerk, vrijdag 21 februari 

Nadat Jeroen en Annamarie met hun gezin jarenlang in onze gemeente waren, 

vertrokken zij na de Priesterwijding van Jeroen naar de gemeente Groningen.  

Vandaag komt Jeroen om de Mensenwijdingsdienst te celebreren (9.30 uur).  

Graag ontmoet hij velen van de gemeente daarna!  

 

Zondag 23 februari 

Michaëlkerk, 10.30 uur  

Mensenwijdingsdienst door vervanger van Marie-Hélène.  

 

Zingen op Zaterdag 

Michaëlkerk, eens in de veertien dagen van 19.00 uur tot ongeveer 20.45 uur 

Zaterdagen 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april, 3 mei 

Voorop staat dat we gaan klinken met elkaar. Resoneren, de klank ontvangend 

opnemen. Zo zingen geeft vreugde, zelfs voor hen die vinden dat zij niet (meer) kunnen 

zingen. We bereiden enkele stukken van Beethoven voor die we op 29 juni met piano, 

cello en viool erbij kunnen zingen.  

Wil je een keer proberen of het iets voor je is, dan ben je welkom.  
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De sacramenten als bouwstenen voor een toekomstige schepping  

Michaëlkerk, Tweedaagse op 1 en 2 maart  

Met Bastiaan Baan, geestelijke in Zeist  

LET OP: aanmelden voor de workshop op 1 maart bij Marie-Hélène of via de 

lijst in de hal van de kerk.  

Zaterdag 1 maart, 15 - 17 uur: Inleiding en workshop: Bastiaan geeft een 

inleiding over de werking van het cultische woord op verschillende niveaus. 

Daarna wordt geoefend met het spreken van de tekst van het Credo en de 

Proloog van Johannes. 

Zondag 2 maart, 12.00 – 13.00 uur: Lezing: De sacramenten zijn niet alleen een 

dienst aan God en aan mensen, maar ook een dienst aan de aarde. De aarde 

heeft de cultus nodig voor haar voortbestaan. Dat is immers ook de betekenis 

van het Latijnse woord ‘colere’, waar ons woord ‘cultus’ van afgeleid is: de 

aarde bewerken. 

In deze lezing richten we ons op de betekenis van het altaarsacrament voor de 

etherische wereld, die achter de schermen de toekomst van de aarde 

voorbereidt: het Nieuwe Jeruzalem. 

Wie wil kan na de lezing op zondag met zelf meegebracht brood nog napraten 

met de spreker. 

 

 

Ledenvergadering  

Michaëlkerk, zaterdag 22 maart 

 9.30 Mensenwijdingsdienst 

10.45 Opmaat 

11.00 Ledenvergadering. Wij kijken naar de jaarrekening, het financiële en het 

algemene beleid van 2024. 

13.00 Cultische afsluiting 

Leden krijgen de agenda toegestuurd. Belangstellenden kunnen deze opvragen bij het 

bestuur.  

  

Toneel: De vraag van Pilatus  

Michaëlkerk, dinsdag 25 maart, 19.30 uur 

In dit theaterstuk wordt de prangende vraag gesteld naar hoe je waarheid kunt leren 

kennen en herkennen. De worsteling die de personages doormaken rond het 
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veroordelingsproces van Jezus-Christus kan nog steeds als een actueel thema worden 

beleefd.  

Uitgevoerd door de Pilatus we(r)k(g)roep: Fred Heutink, Onno van Hagen, Lidwien 

Wesselink.  

Op dinsdagochtend 8 april en/of op dinsdagochtend 29 april ben je om 10.30 uur 

welkom om samen met de spelers vragen uit het spel nog wat meer te verdiepen.  
 

Waarom zou Rudolf Steiner de ‘Beweging tot religieuze vernieuwing’ zo graag 

meegevormd en geïmpulseerd hebben? Voor onze toekomst? Voor de toekomst van de 

mensheid? Voor de toekomst van de aarde?  
Michaëlkerk, zondag 30 maart, 12.00 – 13.00 uur (met voor wie wil aansluitend lunch)  

Vandaag is het 100 jaar geleden dat Rudolf Steiner overleed. Zonder zijn hulp zou de 

beweging tot religieuze vernieuwing met de vernieuwde sacramenten er niet zijn. 

Daarom is ná de Mensenwijdingsdienst aandacht hiervoor. Met het volgende 

programma:  

10.00 – 10.15 uur: Een moment aandacht rond het sterfmoment van Rudolf Steiner. In 

de gemeentezaal, met Marie-Hélène van Tol.  

12.00 uur: Ecce Homo, Zie, de mens. Euritmie door Martine Meursing, gesproken door 

Huub Houben. 

12.10 uur: Drie ‘10 minuten berichten’ door Tiny Muris, Onno van Hagen en Martine 

Meursing. 

Zij vertellen over wat hen heeft geraakt in de voordracht van Peter Selg uit het 

boek ‘Mensenwijdingsdienst en wederkomst’. 

12.50 uur: afsluiting met Ecce Homo. 

13.00 uur: Wie wil kan een eigen lunch meenemen en blijven om verder te praten over 

het thema. 

Het boek ‘Mensenwijdingsdienst en Wederkomst’ van Peter Selg (Den Haag, 

Christengemeenschap, ISBN 9789082465167) is in dit kader interessant om te lezen. Als 

je met elkaar leest, kun je meer in gesprek komen en leren. Wil je dat ook? Vóór of ook 

ná 30 maart? Onno van Hagen is bereid om samen lezen te organiseren:  
 

Ecce homo 

In dem Herzen  In het hart 

Webet Fühlen,  Weeft het voelen, 

In dem Haupte   In het hoofd 

Leuchtet Denken, Straalt het denken,  
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In den Gliedern  In de ledematen 

Kraftet Wollen.   Werkt het willen.  

Webendes Leuchten,  Wevend in ’t stralen,  

Kraftendes Weben, Werkend in ’t weven, 

Leuchtendes Kräften: Stralend in ’t werken:  

Das ist - der Mensch. Dat is - de mens. 

 

De Stille Week in Ontmoetingen 

Michaëlkerk, van zondag 13 tot en met zaterdag 19 april 

Deze week kijken we dagelijks naar wat voor ontmoetingen er die dag zijn tussen 

Christus en de mensen. Meteen aan het begin van de nieuwe Aardetijd, op de 

allereerste Paaszondag, zijn twee leerlingen wandelend op weg. Zij vragen met 

diepbedroefd hart wat er aan het gebeuren is, hoe zij kunnen begrijpen wat hun 

geliefde leermeester heeft verteld, en waarom hij nu  dood is: Hij zou toch opstaan na 

drie dagen? Het is al de derde dag sinds Goede Vrijdag en nog kunnen zij niets van de 

opgestane ervaren. 

In dit gesprek van deze Emmaüsgangers komt de Derde bij hen, en nu komt in deze 

ontmoeting voor hen stapsgewijs de ervaring dat Hij als de levende met hen gaat. 

In de Stille Week zijn er verschillende kunstwerken van de Emmaüsgangers in de kerk, 

waaraan we zullen ervaren hoe je onderweg kunt zijn, elkaar en de Opgestane kunt 

ontmoeten. 

Palmzondag na de Mensenwijdingsdienst zal de week inhoudelijk worden ingeleid. 

Na de Dienst op maandag en dinsdag zoeken we in gesprek naar de specifieke 

ontmoetingen die op die dagen plaatsvinden volgens de evangelie-verhalen. 

Op de woensdag verhaalt het Evangelie hoe Maria Magdalena Jezus zalft met kostbare 

Nardusolie. Vandaag is er ruimte gemaakt om - begeleid door verpleegkundige Cocky 

van Schoonderwalt - dit een beetje te ervaren. Zij brengt daarvoor Nardusolie mee. In 

onze handen zit de ontmoeting verholen; de ontmoeting met jezelf en ook de 

ontmoeting met de ander en de wereld om ons heen. Je reikt uit. Olie geeft zachtheid, 

warmte en omhulling. 

Witte Donderdag gaan we na de dienst kijken naar een beeld van de Emmaüsgangers. 

We proberen dichterbij te komen bij het gesprek dat zij voeren, de gebaren die zij 

maken. Hoe ontmoeten zijn hun eigen verdriet én hoe openen zij zich voor de 

ontmoeting met de Opgestane? 
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Op Goede Vrijdag zal de Mensenwijdingsdienst om 10.30 beginnen en niet om 9.30 

uur. 

Daarna neemt René Groenen ons mee in een meditatief ervaren van de levenskrachten 

in een knop. Kunnen wij ons zo openstellen dat in dit hoopvolle beeld van een 

boomknop iets beleefbaar wordt van de naderende opstanding, wanneer de knop zich 

zal openen? 

Wie wil kan blijven lunchen. 

Om 15.00 uur wordt het Lijdensevangelie gelezen, waarbij muziek klinkt. 

Op Stille Zaterdag gaan we stil uiteen na de Dienst. Misschien zal het voor de één of de 

ander mogelijk worden in de stilte van deze bijzondere dag een ontmoeting te beleven 

met de gestorvenen, die immers als eersten de opgestane mogen ontmoeten? 

Overzicht Inhouden en activiteiten 

Palmzondag 13 april  

10.30 uur: Mensenwijdingsdienst 

12.00 – 13.00 uur: Inleiding op de Stille Week: het hart als orgaan voor 

ontmoeting, Harry Scholberg e.a. 

Maandag 14 april 

9.30 uur: Mensenwijdingsdienst, daarna gesprek over ontmoeting in de perikoop 

van die dag 

Dinsdag 15 april 

9.30 uur: Mensenwijdingsdienst, daarna gesprek over ontmoeting in de perikoop 

van die dag 

Woensdag 16 april 

  9.30 uur: Mensenwijdingsdienst 

 10.45-12.00 uur: Met olie de ontmoeting ervaren, met Cocky van Schoonderwalt   

Witte Donderdag 17 april 

9.30 uur: Mensenwijdingsdienst 

 10.45 - 12.00 uur: Leren aan de Emmaüsgangers 

Goede Vrijdag 18 april 

10.30 uur: Mensenwijdingsdienst 

12.00 - 13.30 uur: Ontmoeting met levenskrachten in een boomknop, een beeld 

van hoop, René Groenen 

 15.00 uur: Lezing Lijdensevangelie met muziek 

Stille Zaterdag 19 april 

 9.30 uur: Mensenwijdingsdienst 

Paaszondag 20 april  

10.30 uur: Mensenwijdingsdienst 

 12.10 uur: Kinderdienst en familieviering met toneel 
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Kinderdienst op Paaszondag 

Michaëlkerk, zondag 20 april, 12.00 – 13.00 uur   

Op Paaszondag is de Kinderdienst ná de Mensenwijdingsdienst en begint om 12.10 uur. 

Vanaf 12.00 uur komen de kinderen binnen en oefenen hun lied.  

Na de Kinderdienst, tot ongeveer 13.00 uur: Een toneelspelletje met de kinderen en 

kleurrijke verrassingen. Voor ieder die wil, in de gemeente-zaal.   

 

Ochtend met de Pilatuswe(r)k(g)roep  

Michaëlkerk, dinsdag 8 en 29 april, 10.30 – 12.00 uur 

Wat is waarheid? In gesprek om 10:30 uur. 

Krijgen we een antwoord, als we het geweten en de gewetenswroeging in ons doden? 

Als wij uit vrees en angst onszelf op gevaarlijke en beslissende momenten misleiden? 

Wat is het orgaan voor waarheid in ons en hoe vinden we dat?  

 

 

STUDIEGROEPEN  In de kerk tenzij anders vermeld 

Evangelie ochtenden 

Michaëlkerk, woensdagen 5 en 19 februari, 5 en 19 maart, 2 en 30 april, 10.45 - 12.00 

uur 

Gemiddeld eens in de veertien dagen, normaal op woensdag. We lezen steeds het 

evangeliegedeelte van de week (de perikoop). Zoekend naar de beeldentaal, komen we 

dichter bij de inhouden, die zo steeds nieuw kunnen zijn. Iedereen is van harte welkom!  

 

Markus evangelie ten huize van Tiny Muris en Jan Lochs  

Prinses Irenelaan 9a, Best, donderdagen 6 februari, 6 maart, 3 april, 20.00 uur  

Wij bestuderen de laatste hoofdstukken van het Markus evangelie 

Meer informatie bij Marie-Hélène van Tol, mhtolh@online.nl, tel. 06-4073 0466.  

 

Studiegroep antroposofie, opvoeding en levensvragen 

Woensdagen 5 en 19 februari, 19 maart, 2 en 16 april, 19.30 uur 

In deze veertiendaagse gespreks- en leesgroep ontmoeten jonge(re) mensen elkaar die 

de antroposofie willen leren kennen. De meesten van ons hebben nog jonge kinderen 

of werken met jonge kinderen. Zo komen er vanzelf vragen over opvoeden. We stellen 

ons ook vragen over onze zelfopvoeding en hoe de antroposofische scholingsweg en 

een religieus leven daarbij kunnen ondersteunen.   

We beginnen met een gesprek, met vragen over onze kinderen. Aan de hand van het 

boek ‘Theosofie’ van Rudolf Steiner verdiepen we onze levensvragen.  



 

11 
 

Meer informatie en aanmelding bij Marie-Hélène van Tol, mhtolh@online.nl, tel. 06-

4073 0466. 

 

Bijeenkomsten Kring Maastricht  

Zaterdagen 1 februari, 8 maart*, 29 maart, 26 april*, 10.15 – 13.00 uur  

Monseigneur Vranckenplein 2, 6213 HL Maastricht  

In de Kring Maastricht vindt eens per maand een ochtend met evangeliestudie plaats. 

We verdiepen ons in de perikoop van de week.  

* 8 maart en 26 april zullen we om 12.30 uur met een cultische viering afsluiten.  

Wie vanuit Eindhoven graag eens meegaat, kan contact opnemen met Marie-Hélène 

van Tol, tel. 06-4073 0466. Meer inlichtingen bij Mariel Carré, tel. 06-8100 9993. 

 

 

MEDEDELINGEN 

Van het bestuur: Contactpersoon voor onze gemeente 

De contactpersoon voor onze gemeente is Ellen van den Nieuwenhoff  

Ellen is bereikbaar voor informatie en voor vragen.   

Telefoon: 06-4181 2147, email: ellenvdnn@hotmail.com.  

 

Afwezigheid van de geestelijke en uitval van diensten 

Marie-Hélène van Tol zal afwezig zijn: 

- 21 t/m 24 feb. (vrije dagen) 

- 10 t/m 15 maart (vrije dagen, priesterwijdingen) 

De volgende weekdiensten vallen uit: 

- Woensdag 12 maart, vrijdag 14 maart  

- Woensdag 9 april  

Bij onbereikbaarheid van de geestelijke kunt u voor dringende gevallen terecht bij 

onderstaande personen. Zij kunnen u met een geestelijke in contact brengen. 

- Cokkie van Mierlo  040-283 7092 

- Peter Houben  06-1560 6917 
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Gemeente  Eindhoven     AGENDA   1 februari - 15 april 2025 
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* Zondagsdienst voor de kinderen: 

  9.15 Godsdienstles voor kinderen en  

          evangeliebespreking met ouders 

  9.50  Inzingen voor kinderen 

  9.55  Zondagsdienst voor de kinderen 

      Overige en opmerkingen 

Epifanie  6 januari - 8 februari       

Zat 1 feb Joh. 2, 1-11     10.15  Bijeenkomst Kring Maastricht  

Zo 2 feb 
Matth. 8, 5-
13 

  10.30     

Wo 5 feb     9.30 10.45 Evangelie-ochtend 

            19.30 
Studiegroep antroposofie, opvoeding en 
levensvragen 

Do  6 feb       20.00  Markusevangelie (Best) 

Vr 7 feb     9.30     

Za 8 feb       19.00 Zingen op zaterdag (kerk) 

Trinitatis 9 februari - 22 maart       

Zo 9 feb 
Matth. 20, 

1-16 

Matth. 20, 

1-16 
10.30     

Wo 12 feb     9.30     

Vr 14 feb     9.30     

Zo 16 feb 
Luk. 18, 4-
18 

  10.30     

Wo 19 feb     9.30 10.45 Evangelie-ochtend 

            19.30 
Studiegroep antroposofie, opvoeding en 
levensvragen 

Vr 21 feb     9.30   Gastcelebrant Jeroen Benschop 

Za 22 feb       19.00 Zingen op zaterdag (kerk) 

Zo 23 feb 
Luk.13, 10-

17 

Luk. 18, 

18-34 
10.30   Gastcelebrant 

Wo 26 feb     9.30     

Vr 28 feb     9.30     

Za 1 mrt       15.00 

 De werking van het cultische woord: 

inleiding en workshop door Bastiaan 
Baan  

Zo 2 mrt 
Luk. 18, 

18-34 
  10.30 12.00 

Het altaarsacrament en het nieuwe 

Jeruzalem: lezing door Bastiaan Baan  

Wo 5 mrt     9.30 10.45 Evangelie-ochtend 

Do  6 mrt       20.00  Markusevangelie (Best) 
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* Zondagsdienst voor de kinderen: 

  9.15 Godsdienstles voor kinderen en  

          evangeliebespreking met ouders 

  9.50  Inzingen voor kinderen 

  9.55  Zondagsdienst voor de kinderen 

      Overige en opmerkingen 

Vr 7 mrt     9.30     

Za 8 mrt       10.15 Bijeenkomst Kring Maastricht* 

            19.00 Zingen op zaterdag (kerk) 

Zo 9 mrt 
Matth. 4, 1-

11 

Matth. 4, 

1-11 
10.30     

Wo 12 mrt     XXX     

Vr 14 mrt     XXX     

Zo 16 mrt 
Matth. 17, 
1-21 

  10.30     

Wo 19 mrt     9.30 10.45 Evangelie-ochtend 

            19.30 
Studiegroep antroposofie, opvoeding en 
levensvragen 

Vr 21 mrt     9.30     

Za 22 mrt     9.30 10.45 
Ledenvergadering, met cultische 
afsluiting 

            19.00 Zingen op zaterdag (kerk) 

Lijdenstijd 23 maart - 19 april       

Zo 23 mrt 
Luk. 11, 

14-36 

Matth. 17, 

1-13 
10.30     

Di 25 mrt       19.30 De vraag van Pilatus: toneelstuk 

Wo 26 mrt     9.30     

Vr 28 mrt     9.30     

Za 29 mrt       10.15 Bijeenkomst Kring Maastricht 

Zo 30 mrt 
Joh. 6, 1-15 
/ 26-35 

  10.30 10.00 Het sterfmoment van Rudolf Steiner 

            12.00 
100 jaar - Ecce Homo; met euritmie en 

inhoud 

Wo 2 apr     9.30 10.45 Evangelie-ochtend 

            19.30 
Studiegroep antroposofie, opvoeding en 

levensvragen 

Do  3 apr       20.00  Markusevangelie (Best) 

Vr 4 apr     9.30     

Za 5 apr       19.00 Zingen op zaterdag (kerk) 

Zo 6 apr Joh. 8, 1-20 
Joh. 6, 1-

15 
10.30   Boerin Elsa komt om samen te zaaien! 
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* Zondagsdienst voor de kinderen: 

  9.15 Godsdienstles voor kinderen en  

          evangeliebespreking met ouders 

  9.50  Inzingen voor kinderen 

  9.55  Zondagsdienst voor de kinderen 

      Overige en opmerkingen 

Di  8 apr       10.30 

Wat is waarheid? Verdieping in 'De 

vraag van Pilatus", samen met de 
spelers 

Wo 9 apr 
Matth. 20, 

1-16 
  XXX     

Vr 11 apr     10.30     

Zo 13 apr 
Matth. 21, 
1-11 

  10.30 12.00 
Palmzondag. Inleiding op de Stille 
Week: Ontmoeting 

Ma 14 apr 
Mk. 11, 12-

19 
  9.30 10.45 

Gesprek over ontmoeting in de perikoop 

van die dag  

Di 15 apr 
Mk. 11, 20-
34 

  09.30 10.45 
Gesprek over ontmoeting in de perikoop 
van die dag  

Wo 16 apr Mk. 14, 1-9   9.30 10.45 
Met olie de ontmoeting ervaren: met 

Cocky vd Schoonderwalt 

            19.30 
Studiegroep antroposofie, opvoeding en 
levensvragen 

Do  17 apr 
Luk. 23, 

13-32 
  9.30 10.45 Leren aan de Emmaüsgangers 

Vr 18 apr 
Joh. 19, 1-
15 

  10.30 12.00 
Ontmoeting met de levenskrachten; met 
René Groenen 

            15.00 Het lijdensevangelie: lezing met muziek 

Za 19 apr 
Joh. 19, 16-
42 

  9.30 19.00 Zingen op zaterdag (kerk) 

Paastijd  20 april - 28 mei       

Zo 20 apr Mk 16, 1-8 
Mk 16, 1-
8 

10.30 12.10 
Kinderdienst en familieviering met 
toneel 

Hemelvaart 29 mei - 7 juni       

 



 

 

Gemeente Eindhoven 

De zin en de opgave van onze gemeente kan worden gevonden in het volbrengen 

van de Mensenwijdingsdienst. Deze dienst aan God (godsdienst) wordt week in 

week uit voltrokken. Uit dit centrale sacrament vloeit de mogelijkheid voort ook de 

andere sacramenten toe te dienen aan mensen die er om vragen.  

De dienst op zondag wordt gehouden om 10.30 uur. De dienst op woensdag en op 

vrijdag  worden in principe elke week gehouden om 9.30 uur. De zondagsdienst 

voor de kinderen wordt twee keer per maand gehouden, zie de agenda voor de 

exacte data. Deze dienst is bedoeld voor kinderen vanaf klas 1/groep 3 tot hun 

veertiende jaar en begint om 9.55 uur. Om 9.15 uur beginnen de godsdienstlessen, 

in twee leeftijdsgroepen. Om 9.50 uur wordt er ingezongen. Vanaf 14 jaar kan 

worden deelgenomen aan de Mensenwijdingsdienst. 

Naast de diensten vinden er in de gemeente ook nog allerlei andere activiteiten 

plaats zoals studieavonden, jaarfeestvieringen, conferenties en dergelijke. De data en 

aanvangstijden van de diensten en de overige activiteiten met hun omschrijving 

vindt u in het Gemeentebericht dat vijf maal per jaar wordt toegezonden aan 

degenen die zich daarvoor hebben aangemeld. De kosten hiervan bedragen € 40,- 

per jaar. Vier van deze vijf Gemeenteberichten gaan vergezeld van het landelijke 

blad van de Christengemeenschap In Beweging. Indien u het Gemeentebericht en In 

Beweging ook graag wilt ontvangen, dan wordt u verzocht contact op te nemen 

met het secretariaat om uw naam op de verzendlijst te laten zetten voor een gratis 

kennismakingsabonnement van een jaargang. 

Het deelnemen aan de Mensenwijdingsdienst en het ontvangen van de andere 

sacramenten is mogelijk zonder lid te zijn van de Christengemeenschap. Door de 

verbinding met een sacrament kan het verlangen ontstaan om lid te worden. 

Degene die dit te kennen geeft en derhalve bereid is om naar vermogen het doel 

van de Christengemeenschap te helpen verwezenlijken, kan door de geestelijke van 

de gemeente als lid van deze gemeente worden opgenomen. De organisatie van de 

Christengemeenschap is vastgelegd in de landelijke statuten en in het reglement van 

de gemeente Eindhoven. Deze zijn op verzoek te verkrijgen bij het secretariaat. 

Alle activiteiten staan open voor iedereen die daaraan wil deelnemen. Voor de 

Ledenvergaderingen zijn belangstellenden ook welkom, maar zij hebben geen 

stemrecht en de stukken krijgen zij enkel op aanvraag toegestuurd.  

De Christengemeenschap vertrouwt erop dat door haar werkzaamheid de financiële 

middelen bijeen worden gebracht door haar leden en belangstellenden. Zo hebben 

deze tot op de dag van vandaag, ieder naar eigen vermogen, de voorwaarden 

geschapen waardoor de Beweging tot religieuze vernieuwing de voortgaande 

ontwikkeling van het christendom kon en kan dienen.  



 

 

COLOFON     De Christengemeenschap, gemeente Eindhoven 

Het Gemeentebericht 

Het Gemeentebericht verschijnt 5 maal per jaar, op:  

1 december  

1 februari 

1 april 

1 juni 

1 september 

Kopij kan tot 4 weken voor de verschijningsdatum worden ingeleverd bij de 

redactie: Fred Heutink, Generaal Cronjéstraat 14, 5642 MJ Eindhoven; tel. 040-

281 4750, f.heutink@on.nl. 

 

Door onze financiële bijdrage drukken wij onze wil uit dat de Christengemeenschap 

blijft voortbestaan! 

Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekening nr.  

NL25 TRIO 0391 1913 73 

t.n.v.  De Christengemeenschap, gemeente Eindhoven 

te Veldhoven 

(De Christengemeenschap Eindhoven is officieel erkend als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling. Het RSIN/fiscaal nummer is 806394298.) 

 

Kerkgebouw: de Michaëlkerk, Veldhoven 

Dorpstraat 122,  5504 HL  Veldhoven 

Openbaar vervoer vanaf NS station Eindhoven naar halte Máxima Medisch Cen-

trum te Veldhoven. Vanaf deze halte is het naar de kerk nog ca. tien minuten lopen. 

 

Geestelijke: Marie-Hélène van Tol, 06-4073 0466, mhtolh@online.nl 

 (Niet op maandag of dinsdag tenzij dringend) 

 

Secretariaat: eindhoven@christengemeenschap.nl 

 

Algemene informatie:  

Ellen van den Nieuwenhoff, 06-4181 2147, ellenvdnn@hotmail.com  

   

Portefeuille financiën: Harry Scholberg, eindhoven@christengemeenschap.nl 

 

Financiële administratie: Alphons Buijsers,  06-5348 1051 

 

Adresadministratie: Eva-Maria Velmans, eindhoven@christengemeenschap.nl 

 

Website: http ://eindhoven.christengemeenschap.nl 

 

mailto:eindhoven@christengemeenschap.nl
mailto:ellenvdnn@hotmail.com
mailto:eindhoven@christengemeenschap.nl
mailto:eindhoven@christengemeenschap.nl

