
 
 

Beweging tot religieuze vernieuwing 

 

 

 

Levensinspiratie 
Verdiepingsochtenden over vragen uit het leven. 

 

Lieve mensen, 

Zaterdag 26 februari was een eerste verdiepingsochtend waar we met elkaar in gesprek kwamen  over het thema 
‘Levensinspiratie’. Dat gebeurde naar aanleiding van vragen en thema’s die de deelnemers vanuit hun eigen leven 
meebrachten.  
 
Vanuit deze ochtend ontstond het idee om nog een aantal momenten te organiseren voor zulke ontmoetingen. Er 
waren ook al concrete wensen voor een volgende keer.  
 
We ontdekten dat het de afgelopen jaren niet eenvoudig was om bij je eigen impulsen te blijven. Dat het moeilijk is 
je eigen idealen te vinden èn vooral te bewaren en te verzorgen, om ze in de wereld te laten werken.   
 
De volgende keer zal  de volgende  vraag centraal staan:  Hoe kan ik oefenen om wakker te worden voor mijn 
idealen, voor wat er nodig is? En hoe kan ik wegen vinden deze impulsen concreet om te zetten? Hoe kan ik innerlijk 
oefenen door meditatie of gebed en hoe praktisch is dat?   
Wat we de keren daarna gaan doen zal afhangen van wat jullie vragen zijn op 26 maart.  
 
Data: Zaterdag 26 maart  
          Zaterdag 21 Mei  
          Zaterdag 25 juni 
 
Steeds van 10.00 tot 13.15 uur. 
Plaats: Michaelkerk, Dorpstraat 122, Veldhoven.  
 
We beginnen de dag met inhoud en muziek, daarna is er een open gesprek en 
sluiten we af met een cultische viering en soep.  
 
De bijeenkomst is voor mensen van 18 tot 49 jaar.  
Aanmelden vinden we natuurlijk prettig zodat we een inschatting kunnen maken 
voor de soep.  
 
Liefs en hopelijk tot dan! 
Miriam van Osch , mevanosch@hotmail.com  
en Marie-Hélène van Tol 
 

 


