
Op weg naar het licht
De advent-familieviering van De Christengemeenschap

Vuur als geschenk
In het najaar is er iedere dag iets minder licht, de blaadjes 
vallen en de temperatuur zakt. Maar mensen voelen zich juist 
lekker als het warm is en we elkaar goed kunnen zien. Vuur 
geeft warmte en licht. En groeikracht. Vroeger zagen mensen 
het vuur als een geschenk van de goden: zo ongelofelijk 
belangrijk zijn warmte en licht. Ieder jaar met Kerstmis 
ontvangen we weer dat grote goddelijke geschenk, als het 
Kerstkindje licht en warmte op onze Aarde brengt. 

Ons innerlijk vuur
In de vier weken voor Kerstmis -de advent- leven we naar dat 
moment toe. Naar de aankomst van het licht. In de tussentijd 
kunnen we ook alvast de wereld om ons heen verwarmen en 
verlichten. Van binnen uit, met onze liefde voor de wereld en de 
mensen om ons heen. Ons innerlijk vuur. Een vuurtje dat we 
samen kunnen ontsteken aan het begin van de advent in de 
kerk van De Christengemeenschap. Tijdens de familieviering 
maken we eerst een knutsel met een kaarsje. Daarna verlichten  
we samen een donkere ruimte om het verborgene zichtbaar te 
maken. Zo beleef je de kracht van het licht.

De advent-familieviering is op zondag 28 november 2021 van 
16.00 tot 17.15 uur. Een vrijwillige bijdrage is welkom. 
De viering is in de kerk van De Christengemeenschap, 
Dorpstraat 122 in Veldhoven. 

Voor nadere informatie en aanmelden:  
Truus Geurts, truus@mesmanteksten.nl, 06 484 29 967

Voor actuele informatie over doorgang in verband met corona-virus: 
eindhoven.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten
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