
Deze tijd vraagt om moed en vertrouwen 
De familieviering rond Michaël bij De Christengemeenschap


Moed en vertrouwen staan op de weegschaal die de aartsengel Michaël 
in zijn hand houdt. Een interessante combinatie. 


Vertrouwen 
De herfst is een tijd van oogsten. De vruchten aan de bomen en in het 
veld zijn rijp. De kastanjes vallen op de grond en barsten uit hun zachte 
omhulsel; klaar om gepoft te worden. De appels en peren plukken we en 
de aardappels halen we uit de grond. De druiven worden binnengehaald. 
Een tijd van feesten en dankbaarheid voor alles dat de aarde ons 
schenkt. Tegelijk lijkt de natuur te sterven: de bomen worden kaal, 
planten verdorren. En toch weten we zeker, dat na de rust van de winter, 
het voorjaar met al zijn groeikracht weer zal komen. Vertrouwen.


Moed 
Lef en durf hebben we wel nodig in deze moeilijke tijd van dreigende 
ziekte en klimaatverandering. Een tijd die vraagt om inzet en creatieve 
handelingen om onszelf en de mensen om ons heen te beschermen. Het 
vraagt moed om het anders te doen dan we gewend waren. 


Michaël heeft in zijn ene hand de weegschaal en in zijn andere hand een 
speer, als symbool van daadkracht. Als we willen, kunnen we zijn steun 
uit de geestelijke wereld aanvaarden. Laten we als basis van onze inzet, 
steunen op dat gevoel van de seizoenen: de balans tussen moed en 
vertrouwen.


De familieviering rond Michaël is op zondag 3 oktober 2021 van 16.00 
tot 16.45 uur. Graag om 15.45 uur aanwezig zijn. Een vrijwillige bijdrage is 
welkom. De familieviering is in de kerk van De Christengemeenschap, 
Dorpstraat 122 in Veldhoven.


Voor nadere informatie:  
Truus Geurts, truus@mesmanteksten.nl, 06 484 29 967

Aanmelden is fijn, maar niet noodzakelijk


